
 

 

  

 



 

 

Met onze klas zijn wij naar boerderij Hof ter Motte geweest als afsluiter van 

‘de week van de kleuter’. We genoten van een superleuke dag. De foto’s 

spreken voor zich. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Julesklas 

K1a 
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Tweemaal in de week kunnen we ons volledig uitleven bij meester 

Louis. Vol enthousiasme vertrekken we steeds naar de turnzaal.  

Sportieve groetjes van de vriendjesklas. 
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Vriendjesklas 

 



  



 

De vogeltjesklas ging op uitstap naar de Brielmeersen.  

We gingen op zoek naar bloemen, stokjes, blaadjes, stenen, pluimen,… 

om onze paasmandjes te versieren.  

Het lukte! We kwamen terug naar school terug met zakken vol schatten 

uit de natuur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogeltjesklas 



 

 

 

 

 

  



  



EINDELIJK ...  

Nog 10 keer slapen en we gaan naar het dinomuseum! 

Joepie!!! 

Zo begon de Dinoklas (2de kleuterklas) na de paasvakantie... 

 

De eerste week van ons thema leerden we de wereld van de 

dinosaurussen kennen: ze leefden 65 miljoen jaar geleden, er waren 

planteneters en vleeseters, ze zijn uitgestorven door de inslag van 

meteorieten, de paleontologen graven de dino’s op, skeletten worden 

opgebouwd zodat we de dino’s nog beter leren kennen ... 

DUS: we gaan deze uitgestorven dinosaurussen, fossielen, skeletten, ... 

bekijken in het dinomuseum. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinoklas 
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Sedert dit schooljaar gaat de 3de kleuterklas zwemmen in het 

Palaestra zwembad in Deinze. 

Wij vinden het zalig om te spetteren in het water! 

Meester Louis, juf Alice en juf Elke begeleiden ons bij deze wekelijkse 

uitstap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemmen is leuk omdat je jezelf en je vriendjes nat kan maken. (Alix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plukklas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik durf met mijn ogen open onder water. (Maité) 

 

 
 

Duiken in het water is superleuk. (Cilou) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij moeten soms een kikker nadoen. (Emma) 

 

 

 

 

Ik wil graag leren zwemmen. (Alice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bommetje. Dat is pas leuk. (Harry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik durf al liggen op het water. (Nona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We eindigden de vorige nieuwsbrief met de belofte dat de volgende 

foto’s van onze ponyrit zou bevatten. Wel op de dag van carnaval 

vertrokken we in onze prachtige outfit te voet richting Vosselare. Daar 

wonen de ouders van juf Kathy. Haar papa zorgde ervoor dat iedereen 

een ritje kon maken op de pony en haar mama verwende ons met een 

snoepje. 

Tadaa! 
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Op de vorige foto is Mdehanie te zien. Voor de paasvakantie namen we 

afscheid van hem met een heel leuk feestje in de klas. 
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Diezelfde week hielden we een grote miss en mister fluoverkiezing in de klas. 

We beoordeelden elkaar op 2 items : dans en kledij. Iedereen kon stemmen 

met een eigen stembordje. De stemming werd door iedereen heel ‘au 

sérieux’ genomen. Na rijp beraad werden Laure en NIcolas verkozen. 

Proficiat aan allebei! 
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Kriebelbeestjes zoeken op school. Een heel leuke belevenis! 
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Klasdoorbrekend werken net voor de paasvakantie. Wat was dat 

lekker!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Miss en Mister Fluo 

van het 2de  leerjaar 

 

 

 

 

 

 

Meester op de fiets vroeg heel wat behendigheid maar alles verliep 

heel goed! 
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Beste lezers 

 

Wij (Griet, Marilou, Arwen, Norah, Jayda en Elisa) hebben jullie heel wat te 

vertellen. In het vijfde leerjaar leren we heel wat leuke dingen. W.O. is heel 

interessant. We werkten rond Oekraïne en de rechten van het kind. Ook over 

‘Techniek op mijn bord’. Er volgde een spannende quiz onder het volledige 

vijfde leerjaar op het einde van dat thema. Kyan en Nello gingen lopen met 

de hoofdprijs. 

We leerden tijdens de muzische vakken over Roy Lichtenstein en ROA. We 

krijgen les van drie verschillende leerkrachten. Meester Elie zegt dat het vijfde 

leerjaar heel sterk is voor ‘Frans’. We hebben een heel creatieve klas. Wiskunde 

is heel moeilijk in het vijfde leerjaar. Beetje bij beetje worden we beter. We 

leerden dit schooljaar tot tien miljoen. Onze gang en onze klassen zijn prachtig 

versierd met foto’s van kunstenaars en Franse informatie die ons helpt bij het 

oefenen. We worden meer en meer zelfstandig. Onze klasuitstappen doen we 

soms met de fiets. Het is dan ook belangrijk dat we ons voorbeeldig gedragen 

op de openbare weg. We kregen les van een agent die over de dode hoek 

les gaf. Je beseft niet altijd hoe gevaarlijk het kan zijn wanneer je naast een 

vrachtwagen rijdt of stil staat met je fiets. In het vijfde leerjaar werken we heel 

vaak in groepjes. De groepjes zijn telkens anders zodat we met iedereen uit de 

klas leren samenwerken. Er is wel eens ruzie in de klas maar we lossen het altijd 

op. Netheid en orde is er steeds in de klas. We brachten een bezoek aan het 

Erasmus te Deinze. De grote school moet nog eventjes op ons wachten. Vanaf 

volgende week komt juf Ianthe terug naar de klas. We willen juf Kimberly 

bedanken voor de fijne samenwerking. We zullen haar missen! 
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Op leeruitstap met de milieuboot. 

 

Enkele bevindingen van de leerlingen van 6A of 6B. 

 

 Ik heb geleerd dat er meer dan één Leie is. 

 Ik weet nu waarom op sommige plaatsen in de Leie paaltjes staan. 

 De Leie zit vol algen en is eigenlijk helemaal niet vies. 

 Op de bruggen hangen borden. Daarop kan je zien hoe ver je van de 

bron bent. 

 Veel oevers van de Leie zijn geen natuurlijke oevers en dit is zeer nadelig 

voor de dieren die in en op het water leven. 

 In het water zit zuurstof en daardoor kunnen er veel beestjes leven. 

 Ik ben niet de grootste fan van varen maar door de milieuboot is mijn 

angst wat kleiner geworden. 

 De uitleg op het dek vond ik het leukst. 

 We hebben veel geleerd over al die kleine diertjes die in het water leven. 

 Dat het water vroeger vervuild was door het roten van het vlas. 

 Dat wat de mensen doen niet altijd goed is voor het milieu. 
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Een boekbespreking hoeft zeker niet saai te zijn. Deze keer mochten de 

leerlingen uit een zelfgekozen boek een scène uit het boek op een 

creatieve manier verwerken in een doos. Het resultaat mocht er zeker zijn. 

De leerlingen vonden het een leuke opdracht. Kijk maar naar de resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dit zijn de winnaars van de kangoeroewedstrijd! Proficiat! 
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